


Toen wij op die zondag

Zagen hoe jij daar zo rustig lag

Verlost van pijn, verlost van angst

Want voor de dood zijn wij 't bangst

Die angst voor de dood bleek niet verdiend
Hij heeft gehandeld als een vriend

Hij heeft je zacht in slaap gesust

Geen pijn, geen angst, tenslotte ... rust

Dankbaar dat zij nu haar rust heeft gevonden, laten wij u weten dat
onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma
rustig in haar slaap is overleden

Truus Arends - Elsinga

- Geertruida Grietje -

weduwe van Joop Arends

Geboren te Pijnacker op 14 maart 1941
Overleden te Delft op 26 februari 2023

Joop en Willy
Roy

Fred, in herinnering

René

Patrick en Ilonka
Esmée en Mark
Jasmijn

Truus verblijft in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, locatie Iepenhof,
Hoflaan 18 te Delft, waar gelegenheid is afscheid van haar te nemen en de
familie te condoleren op zondag 5 maart van 14.30 tot 15.00 uur.

Wij nemen op maandag 6 maart in intieme kring afscheid van Truus.

Er is gelegenheid dit afscheid via een livestream te volgen. Indien gewenst,
kan dit per email worden aangegeven bij Patrick op arendjes@gmail.com
waarna de link wordt toegestuurd.

Al jullie herinneringen aan Truus zijn ons zeer dierbaar. Wij stellen het op prijs als jullie
deze, maar ook foto’s met ons zouden willen delen op www.de-laatste-eer.nl/condoleren



